Dorplein

AA - Kroniek Budel

GRENSOVERGANG DE KEMPEN, IN DE "LANG HEI" (l)

In het artikel "Het verhaal van Willem Curfs op De Kempen in Dorplein", in
het vorige nummer van de Aa-kroniek (1995 nr. 3), schreef ik dat ik U in een
van de volgende nummers eens mee zou nemen naar deze "Dorpleinse
buitenplaats". Wel, nu is het al zover en zal ik U iets vertellen over deze
grensovergang: De Kempen. Alhoewel op Weerts grondgebied gelegen,
werd en wordt het toch als een stukje Dorplein beschouwd. De bewoners
gingen in Dorplein naar school en ter kerke.

Om nog even op het artikel van vorige keer terug te komen, hier staat op de
blz. 129 en 130 driemaal de datum 17 december genoemd, hetgeen
uiteraard 17 september moet zijn. Excuses hiervoor. Wilt U zelf deze data in
Uw boekje veranderen.

"De Kempen" is haast een niemandsland met wat huisjes. Slechts weinigen
weten dat het huis dat hier staat nog op het grensgebied van de gemeente
Weert met Belgié ligt en dat de gemeentegrens hier tevens de rijksgrens is.
De weg heet Kempenweg, maar op de brieven moest altijd "Post Budel"
vermeld worden en wanneer vroeger het grensstation werd opgebeld moest
men het netnummer van Budel kiezen. Electriciteit werd betrokken uit
Belgié en drinkwater uit Dorplein.

Als U rond 1960 iangs De Kempen kwam, was het een drukte van belang.
Men zag schippers, vrachtwagenchauffeurs en douaneambtenaren met
papieren in de hand rondlopen, vrachtbrieven en allerhande formulieren, in-
en uitklaringsbewijzen.

-

Drukte aan grensovergang ‘De Kempen', eind vijftiger jaren.



Als de inschrijving in het register van inkomende of uitgaande schepen had
plaatsgevonden, volgde de controle van de douane aan boord. Meestal
werd van de inkomende schepen de lading verzegeld door het aanbrengen
van loodjes. De eindvisitatie van de lading werd in de meeste gevallen
verschoven naar de plaats waar deze gelost werd. Alleen de eindvisitatie
voor schepen, bestemd voor de haven van de zinkfabriek in Dorplein,
geschiedde hier op het grenskantoor. De papieren werden opgemaakt op
het expeditiekantoor Ceyssens, dat sedert vele jaren bij iedere schipper
bekend was. Marie Ceyssens, Marie van de Kempen of Marie van de Paol
zoals ze genoemd werd, was hier de expeditrice.

Om U een indruk te geven van de drukte uit die tijd geef ik wat cijfers: In
1959 werden hier 6509 schepen uitgeklaard en 7592 schepen ingeklaard,
die te samen 1.220.959 ton lading vervoerden. Dit nog afgezien van het
vele vrachtverkeer, dat hier dagelijks langs raast.

Grensovergang De Kempen

Eén januari 1993 zijn de grenzen binnen de Europese Gemeenschap
weggevallen en daarmee het werk van de douaneambtenaren ter plaatse.
Dat wil zeggen vrachtauto's en schepen vinden altijd "open slagbomen". De
goederen die vervoerd worden, behoeven aan de grens niet meer in- of
uitgeklaard te worden. Toch zijn Nederland en Belgié aparte landen onder
een eigen regering. Ze vormen alleen nog maar een "economische
eenheid".

V6o6r 1993 deed het grenskantoor ook als zodanig dienst.

De grensovergang anno 1995.
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De openingstijden waren van maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 21.00 uur en
op zaterdag van 06.00 tot 14.00. Het was van oudsher gebruikelijk, dat de
douanekantoren aan weerszijden van de grens enkele honderden tot
duizenden meters van deze grens af waren gelegen. Zo ook de kantoren
van grensovergang De Kempen aan de weg Lozen-Weert, langs de Zuid-
Willemsvaart (zie later). In 1960 kwam hieraan een einde toen een
gezamenlijk grenskantoor werd geopend, juist op Nederlands grondgebied.
Vooral voor de passerende schippers (in die tijd kwamen ongeveer 60
schepen per dag voorbij) betekende deze samenvoeging een forse
tijdsbesparing, omdat zij dan maar één keer hoefden aan te leggen. De
samenwerking tussen de Hollandse en Belgische douane was uitstekend.
Om beurten ging men aan boord van de schepen om de nodige
formaliteiten te vervullen.

De opening van het gezamenlijk grenskantoor in 1960.
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De Belgische expediteur kwam eveneens met zijn kantoor en de gehele
boekhouding over de grens in Nederland hoewel hij in Lozen bleef wonen.
Tussen het grenskantoor en de rijksgrens was er voor hem nog juist een
plekje over. Een grote moeilijkheid was echter de Belgische
telefoonaansluiting. Het was onmogelijk voor de Belgische telefoondienst
om in Nederland een toestel te plaatsen. Zo heeft er dan ook lang een klein
hokje gestaan, precies op Belgisch grondgebied, zodat de expediteur vanuit
zijn kantoor internationaal kon telefoneren.

In de jaren rond 1930 liep er slechts een karrespoor langs de
grenskantoren. Dit liep op het dijkje langs het kanaal, het jaagpad, voor de
paarden (en vroeger zelfs voor de mensen), die de schepen aan een lijn
voorttrokken, "liendrievers" (lijndrijvers). Paard en voerman konden voor
een paar centen in een nabij de gens gelegen woning eten, rusten en
overnachten. Bovendien kon men intussen de grenspapieren in orde laten
maken en nog een pilsje nuttigen.

Paarden trekken de schepen voort over het kanaal.

Bij zo'n grensovergang viel er altijd wat te beleven. Zo werden er op een
goeie dag twee apen gesignaleerd in de omgeving van het grenskantoor. Zij
waren ontsnapt uit een in de buurt gelegen recreatiepark (het Hamonter
Water). Twee Nederlandse douaneambtenaren zouden de aapjes wel eens
vangen. Gewapend met een grote doos gingen ze er achteraan en ze
wisten warempel de apen eronder te krijgen. Bij het vastpakken echter, beet
een van de apen een douanier in de hand en deze trok ze dan ook graag
terug. De douanier heeft nog enkele weken met een pleister op zijn hand
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rondgelopen, maar de apen waren verdwenen. Het was trouwens een
grappig gezicht om ze van paal tot paal aan de telefoondraad te zien
slingeren. Uiteindelijk wist een vrouw van een daar wonende kommies de
apen met wat eten in een hok te lokken.

Het grenskantoor de Kempen moet men zien als een nederzetting 9 km van
Weert, 4 km van Dorplein en 2 km van Lozen. Trouwens naar Dorplein is
het maar 1.5 km als men binnendoor door de bossen langs de Hoort gaat,
langs Beijk. Als men bedenkt dat een grenskommies vroeger alleen maar
een oude dienstfiets ter beschikking had en geen auto, kan men zich
voorstellen dat men hier op de Kempen wat achteraf woonde.

In de zeventiger jaren zijn de sluizen in Maasbracht voltooid en zodoende is
het met de scheepvaart in de Kempen een stuk rustiger geworden. Daar
staat tegenover dat het vrachtverkeer over de weg sterk is toegenomen. De
wegverbinding Weert-Lozen is thans uitstekend. Dagelijks passeren hier
gemiddeld 10 schepen en 200 vrachtwagens de grens. Als de verwachte
verbreding van het kanaal ooit zal komen, zal het aantal schepen
vermoedelijk drastisch vermeerderen.

De bewoners van De Kempen

Sinds de Benelux vorm heeft gekregen, is ook de controle op personen min
of meer afgeschaft. Alleen bij uitzonderingsgevallen kan de grens nog
hermetish gesloten worden (overvallen, drugsmokkel enz.). Door de
afgelegen ligging en door de grensovergang aan een kanaal is dit kantoor
uniek in Nederland.

Laten we nu eens kijken naar de bewoners van de Kempen en wat ze
deden en wel aan beide kanten van de grens, met uiteraard de meeste
nadruk op de Hollandse kant.

De Hollandse kant

De eerste die hier aan de grens kwam wonen was Louis Ceyssens,
getrouwd met Sophie Keulen. Voordien woonde dit echtpaar in Dorplein.
Louis was koetsier bij Emile Dor en L'Escaille. Zijn vrouw was gouvernante
op de Witte Villa, bij de direkteur van de Zinkfabriek, Emile Dor, die hier
woonde. De familie Ceyssens woonde in het Koetshuis langs de Witte Villa.
Ik zal U nu eerst de familierelatie geven van de Ceyssens, om een beter
inzicht te krijgen:

Ludovicus (Louis) Ceyssens werd geboren op 8-7-1858 te Lummen in
Belgié en overleed te Dorplein op 1-12-1943. Louis trouwde met Maria
Sophia van Keulen. Sophie werd geboren op 23-10-1867 te Geleen en
overleed te Dorplein op 23-3-1964.

Louis en Sophie kregen drie kinderen, die allen in Dorplein werden geboren:
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De familie Ceyssens v.l.n.r.: Marie, vader Louis, priester Jules, moeder Sophie en kleindochter Sophie
(dochter van Anna).

1. Anna Maria Ceyssens, geboren 11-7-1896 en overleden op 9-4-1928 te

Dorplein. Zij trouwde met Gerardus Broers van Dorplein, zoon van
Antonie Broers en Elisabeth Kees. Zij overleed in het kinderbed van haar
eerste kind, Sophie.
Zodoende groeide Sophie op bij haar oma en tante op de Kempen.
Sophie werd geboren op 31-3-1928 te Dorplein en overleed op 23-10-
1981 te Weert. Zij trouwde op 24-11-1954 met Noud van Beek, geboren
op 26-10-1921 te Aarle-Rixtel en overleden op 7-8-1995 te Weert.
Sophie en Noud kregen twee kinderen Jules en Ludo.

2. Maria Theresia Ceyssens, geboren 18-8-1898 en overleden te Weert op
3-5-1976. Zij ligt in Dorplein begraven. Marie bleef altijd ongehuwd en
iedereen kende haar als Marie van de Kempen, Marie van de Paol of
tante Marie.

3. Jules Joseph Leopold Ceyssens, geboren op 10-12-1899 te Dorplein en
overleden op 18-6-1955 te Roermond. Jules Ceyssens werd Dorpleins
eerste priesterzoon. Op 2 april 1927 werd hij te Roermond priester
gewijd. Tijdens het paasfeest op 17 april droeg hij om 10 uur in de
fabriekskapel van de Zinkfabriek zijn plechtig Eerstelingenoffer op. in
feeststemming huldigde Dorplein zijn Neomist en de harmonie "Les

Echos de Dorplein” liet de prachtigste klanken over De Kempen galmen.
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Feest op ‘De Kempen’ na de eerste H.Mis van Jules Ceyssens. Op de onderste rij v.l.n.r.: Marie, vader
Louis, priester Jules, moeder Sophie, Anna en haar toekomstige man Gerardus Broers.

Zijn eerste standplaats als kapelaan was de parochie St. Martinus te
Maastricht. In 1946 werd hij benoemd tot pastoor te Sint Odiliénberg en
in 1953 te Reuver. Jules overleed t.g.v. een noodlottig ongeval met zijn
bromfiets op het fietspad tussen Swalmen en Reuver. Hij kwam toen- .
terug van een bezoek aan zijn vroegere parochie Sint Odiliénberg. In
die plaats ligt hij begraven.

Het was in het jaar 1905, op 30 september, dat Louis Ceyssens, hier in de
Kempen een expeditiekantoor met winkel, logement, paardestalien en café
begon. Het grenskantoor voor de scheepvaart was in dat jaar van Weert
naar de Kempen overgeplaatst. Voordien vond het in- en uitklaren van de
schepen aan het Bassin plaats. Wachtende schepen meerden daartoe
langs de Minderbroederslaan, het zogenaamde Verliefdenlaantje.

Louis maakte dus de vaarbewijzen van de schippers in orde. Hij was
expediteur (cargadoor). Louis kende iedereen als Louis van de Poal, omdat
hij woonde nabij grenspaal, nr.168 (nr.167 is aan de andere kant van het
kanaal gelegen) en zijn vrouw als Sophie van de Kempen. Waarschijnlijk is
het Louis geweest die hier voor het eerst de naam "De Kempen" heeft
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gebruikt. De huidige bewoner (Herman Lingen) heeft nog altijd in
smeedijzer "Louis van de Poal" op zijn huis staan.

Nog altijd heeft Herman Lingen in smeedijzer ‘Louis van de Paol’ op zijn huis staan.

De kinderen van Louis, Jules, Maria en Anna, gingen in Dorpiein naar
school en ter kerke.

De dochter Marie leerde als vanzelf het werk van expeditrice. Sinds 1928
nam zij het werk van haar vader over. Eerst gewoon schrijvend en later met
de typemachine maakte zij de grensdocumenten van de schippers in orde.
Geruime tijd was zij de enige expeditrice in Nederland. De speciale
schippertaal deed Marie vergroeien met het schippersieven. Marie van de
Paol of Marie van de Kempen, zoals ze genoemd werd hoorde bij de
"Lange Hei". Net zoals Marie, kwam ook Sophie, het kind van haar
overleden zuster, als vanzelf in het vak. De kruidenierswinkel en het café
van Louis Ceyssens werden niet voortgezet, dit vanwege de drukke
werkzaamheden op het expeditiekantoor. Het kantoor van Marie was toch
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Expeditrice Marie van de een kleine bazar.
Er werden nog dranken en rookwaar ver-
kocht.

In de Tweede Wereldoorlog kwamen de
Duitsers reeds de tweede dag in de Kem-
pen, maar er werd geen schade aange-
richt, zoals trouwens gedurende de hele
oorlog. Wel werden er "lichtphares" gein-
stalleerd om vliegtuigen neer te halen.
Toen Sophie Broers in 1954 trouwde met
Noud van Beek gingen ze in Aarle-Rixtel
wonen. In 1958 keerden ze echter terug op
de Kempen om oma en Marie te helpen
met de expeditie en bazar. De familie Van
Beek begon ook met een tagrijnzaak, een
andere -naam voor (tweedehands-scheepsbenodigdheden.

Bovendien begon Noud van Beek in dat jaar met een oliehandel op de

Expeditrice Marie van de Paol oftewel Marie
van de Kempen oftewel tante Marie

_Kempen: Vooral de levering van gasolie aan de scheepvaart was een solide

pijler van zijn handel, mede omdat de overheid het gebruik van een tank-
lichter (schip) daar niet toestond (Omdat de Zuid-Willemsvaart ter plaatse te
smal is). Deze levering wer d gedaan met een 4tons gele Bedford, die niet
harder reed dan 30 km/uur. Maar geen nood, het Benelux-grenskantoor had
en heeft namelijk een 600 meter lange Beneltix-kade, waarlangs de
schepen konden aanleggen. Zijn chauffeur Martinus

Links was het expeditiekantoor, in het midden was vroeger café, rechts de levensmiddelenwinkel en
helemaal rechts de winkel met scheepsbenodigheden en tankstation van Noud van Beek.
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Verhoeven leverde de gasolie af aan de schepen, terwijl deze de nodige
formaliteiten vervulden. Door de ontwikkelingen op de weg en op het water,
kwam er vraag naar brandstof, smeerolie, benzine en andere aanverwante
produkten. De noodgedwongen passagierende schippers hadden echter
meer nodig en zo ontstond een bloeiende handel in scheepsvictualién (alles
wat een schipper nodig heeft). Maar ook moeder de vrouw had haar
wensen en ook daaraan (levensmiddelen) kon de firma Van Beek
tegemoetkomen. De levensmiddelenhandel deed goede zaken, evenals de
slijterij, van waaruit menig schippershart anders dan anders werd
verwarmd!

De kleine parkeerruimte moest uitgebreid worden. De grond hiervoor nodig
was van baron de L'Escaille, maar omdat de voorvaderen van mevrouw
(Sophie) van Beek deze familie zo goed en trouw had gediend, was dit
geen probleem.

Sophie en Noud kregen 2 kinderen, die beiden op de Kempen opgroeiden.
Het expeditiekantoor werd rond 1970 overgedragen aan de familie Leijssen,
die ook al aan de Belgische kant expediteur was. Ook het café werd
gesloten, zodat men enkel nog een winkel had met oliehandel. In 1976 werd
eveneens de winkel op slot gedaan. In 1978 vertrok de familie Van Beek
naar Weert en de zaak werd overgedaan aan Herman Lingen, die hier nu

Noud van Beek met zijn 4tons gele Bedford.

een florerende oliehandel en tankstation heeft, met daarbij een winkel met
levensmiddellen en scheepsbenodigdheden.
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De huizen van de ontvanger (links) en de kommiezen.

in de twintiger jaren zijn hier tussen de grens en Louis van de Paol de vijf
huizen van de ontvanger en de kommiezen gebouwd. Ambtenaren die er
gewoond hebben zijn 0.a.: Van Helvoort (ontvanger), Wevers, Wichman,
Van de Kamp, Attinga, Curfs, Versteegh (getrouwd met Annie Coene-
gracht), Langeslag, Stultiens en Schallenberg-(ontvanger en dienstge-
leider). In het begin van de zestiger jaren zijn deze kommiezenwoningen en
woning van de ontvanger afgebroken. In dat jaar vonden er namelijk grote
veranderingen plaats. Het grenskantoor werd een Benelux-kantoor, waarbij
de Belgische en Nederlandse douane gezamenlijk in één kantoor hun werk.
konden verrichten, zodat de dubbele grenscontrole door beide landen
afzonderlijk kwam te vervallen. Dit bespaarde de schippers veel tijd. Om dit
mogelijk te maken werd de weg van Lozen naar Weert tot internationale
douaneweg verklaard. Naast de Nederlandse douane werd een modern
grenskantoor gebouwd. Via een ingangspartij kwam men in een hal met
daarachter de kantoren voor de Belgische en Nederlandse ambtenaren.
Voor de Nederlandse douane was er een lokaal voor de scheepvaartvracht,
waarin de douanebeambten verbleven die belast waren met de controle van
het weg- en scheepvaartverkeer. Bovendien was er een kantoor voor de
ontvanger, toen de heer N.J. Schallenberg.

256



Dienstgeleider Schallenberg in gesprek met Sophie v.Beek-Broers (foto J. Biezenaar).

Van toen af aan was er natuurlijk nog maar één slagboom nodig. Maar de
veranderingen bleven doorgaan. Zoals u boven hebt kunnen lezen werden
per 1-1-1993 de economische grenzen opgeheven, zodat douane helemaal
niet meer nodig is.

De Belgische kant

Omdat de bebouwing aan de andere kant van het kanaal (zuidkant)
begonnen is, wordt ook kort op deze bewoners ingegaan.

In 1915 was alles aan weerszijden van het kanaal bebost tot in Lozen toe.
De Kempen was dus een uitgestrekt heidegebied aan weerszijden van de
Nederlands-Belgische grens, eigendom van de familie De Bellaing uit
Rotem-Dilsen. De Belgische Boerenbond kocht de Kempen van Ridder de
Bellaing en richtte de "Heidemaatschappij" op, die deze gebieden moest
omvormen tot landbouwgrond. Graad Bollen was destijds "opziener" van de
Heidemaatschappij.

in de Kempen, aan de overkant tegen het kanaal aan, op de grens-
scheiding, werden twee open strooien stallen gebouwd om de paarden te
stallen. Het werkvolk, afkomstig uit de streek, logeerde in een verhuiswagen
langs het kanaal. De hei werd omgeploegd met een speciale ploeg,
getrokken door twee paarden. Met de "mollebert" werd eerst een weg
geploegd en geégaliseerd. De "mollebert", een zware ijzeren bak, schepte
overtollig zand op om het in de kuilen te deponeren. Deze bak kon men
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"kiepen". De ploegen van de Heide-
maatschappij trokken voren door de
hei. Deze voren werden weer dicht-
gemaakt en het geheel in bedden
gelegd, om er rogge of ter afwisse-
ling haver in te zaaien.
Omdat de Boerenbond financiéle
moeilijkheden kreeg en achteraf zelfs
"failliet" ging, werden de gronden van
de Heidemaatschappij in 1925 te
Het verbouwde huis Bollen aan de overkant kOOp aangebOd.e n. .Een zekere me-
van het kanaal. neer Borman uit Rillaar regelde de
verkoop. Zo kochten o.a. de families
Claes en Brebels een gedeelte van deze gronden.
De eerste woning aan de overkant van het kanaal in de Kempen werd
gebouwd door Graad Bollen. De familie Bollen-Vrolix kwam in juni 1925
vanuit Neerpelt-Boseinde naar de Kempen. Spoedig gevolgd door de
familie Henri Kiggen-Vrolix. In 1927 werd huize Plas gebouwd en ook in
datzelfde jaar kwam de familie Habets-Verstappen uit Bree-Panhoven. Nog
later volgden de families van Henri van de Winning (Brebels), Gielen-Kox
en de familie Jan Claes, die wel de grootste pionier van de Kempen
genoemd kan worden. Zo raakte de Kempen langzaamaan bewoond.

De grensweg die rechts de Kempen invoert (1995)
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De weg, komende van Lozen langs het kanaal, die verderop rechts de
Kempen invoert is nu verhard. Voordien was hij in de wintermaanden
practisch ontoegankelijk. Het was een "eigen weg". Dus moesten de
bewoners van de Kempen de weg in goede staat proberen te houden.

De weg die rechts de Kempen in gaat is ontstaan tijdens de Eerste Wereld-
oorlog (1914-1918). Langs de grens hadden de Duitsers prikkeldraad
gespannen en onder stroom gezet om te beletten dat men uit of in Belgié
kon. Om te patrouilleren langs de draad werd een pad aangelegd. Dat is nu
de Kempenstraat.

Het oude grenskantoor van Belgié lag in Lozen, bij de wegsplitsing Hamont-
Weert, aan de noordkant van het kanaal. Hier lag café "De Grens" (later
Lozer Vissertje, nu Taverne The Bridge), eigendom van brouwerij Martens.
Hier huurde ook de douane een pand. De brouwer vond echter dat de
douane te weinig huur betaalde en met behulp van een deurwaarder en de
rikswacht werden de douaneambtenaren op straat gezet.

In 1927 werd daarom overgegaan tot de oprichting van het grenskantoor
"De Kempen". Eerst was dit nog een noodgebouw. In 1927 werd het
kantoor-logementswoning gebouwd, zoals het er nu nog uitziet door Gerard

Het kantoor-logementswoning De Kempen aan de Belgische kant uit 1927. V.I.n.r..: garage, café, winkel,
woning en kantoor van de Belgische douane.

Hesius, getrouwd met Liza Tinnemans, getuige ook de eerste steen in de
voorgevel van het gebouw. Hesius woonde voordien aan sluis 18 in Lozen.
Hij liet op de Kempen, nabij de grensovergang, een logementswoning
bouwen, waarin ook 'n winkel en een cafe waren ondergebracht, alsmede
het kantoor van de Belgische douane. Zie ook de afgebeelde foto. De

259

winkel is er niet meer, maar café "De Kempen" is er altijd nog.

Ontvangers bij de Belgen waren o.a. Stakenborg en Cordier. Expediteur
hier is al 3 generaties lang de familie Leijssen. Velen kennen Sjang Leijssen
nog wel die dat jaren deed. Zijn zoon Rik Leijssen doet nog steeds de
expeditie voor zowel de Belgische als Nederlandse kant. De familie heeft
nooit aan de Kempen gewoond, maar altijd in Lozen aan de sluis (nu in
Neerpelt).

Het houten expeditiekantoor, geheten De Kempen-Bocholt Kempenweg
120, is hier op deze plaats gebouwd in het begin van de zestiger jaren.
Voordien lag het kantoor op de plaats, net over de grens, waar nu de
bungalow staat van de familie Vrijens-Bollen. Nog eerder lag het kantoor
schuin tegenover café De Kempen tussen de weg en het kanaal in
(toentertijd liepen er nog aanlegsteigers het kanaal in). Plusminus 1970
heeft Sjang Leijssen de expeditie overgenomen van Tante Marie, Marie
Ceyssens.

In 1947 kocht de familie Graad Bollen-Vrolix, die eerst aan de overkant van

Expeditiekantoor ‘De Kempen-Bocholt’ van de familie Leyssen, anno 1995

het kanaal woonde, het logementshuis van de familie Hesius. Het linker
woonhuis met café en winkel is in het midden van de zestiger jaren
eigendom geworden van Jean en Francien Jaeken-Bollen (dochter van
Graad Bollen), die hier nog steeds wonen en café "De Kempen" uitbaten.

In het rechter gedeelte van de logementswoning huisde tot 1960 de
Belgische douane en erbij woonde Sjaak Voortmans. Later kwam hier de
familie familie Tubé wonen en vanaf 1977 woont er de familie Ooms-
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Keimpema, die het rechter gedeelte (Lozerstaart 26) hebben gekocht van
de eigenaar Henri Bollen, die het van zijn vader had overgenomen.

Zoals U boven hebt kunnen lezen is in 1960 het gezamenlijk grenskantoor
geopend, juist op Nederlands grondgebied en ook de Belgische expediteur
is met zijn hele santenkraam hier naar toe gekomen.

De bungalow, Lozerstraat 27, nabij de grens is gebouwd in de zestiger
jaren en hier woont de familie Vrijens-Bollen (ook een dochter van Graad
Bollen).

Zoals ieder buurtschap in Belgig, heeft ook deze buurt haar "kapelletje".
Aan de overkant van het kanaal bouwde in 1952 Graad Bollen hier een zeer
mooie grot met een O.L. Vrouw erin.

De Mariagrot aan de overkant van het kanaal.

De huidige bewoners aan de noordkant van het kanaal

De Nederlandse kant

" Kempenweg 110: Herman Lingen, levensmiddelen, scheepsbenodigd-
heden, verf, touw, teer, oliehan- del, smeerolién en
tankstation.

Kempenweg 118: Medical Consultants, het MAC (Medisch Advies College)
en de uitgeverij EMC (Educatief Medisch Centrum).
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- Voordien was dit het Belgisch-Nederlands douanekan-
toor. Na sluiting op 1-1-1993 heeft het gebouw enige tijd
leeg gestaan. Begin van dit jaar, 1995, zijn hier de
bovengenoemde bedrijfies in gekomen.

Kempenweg 120: Expeditiekantoor De Kempen-Bocholt van Rik Leyssen.
Hier gebouwd in het begin van de 60-er jaren.

Het voormalige Belgisch-Nederlands douanekantoor, nu MAC en EMC.

De Belgische kant

Lozerstraat 25:  Familie Jaeken-Bollen, café "De Kempen". Samen met
nr. 26 is dit gebouw de vroegere logementswoning met
douanekantoor, gebouwd in 1927.

Lozerstraat 26:  Familie Ooms-Keimpema, sinds 1977. De rechter kant
van de logementswoning, vroeger douanekantoor.

Lozerstraat 27:  Bungalow van de familie Vrijens-Bollen, gebouwd in de
zestiger jaren.

Besluit

De afstand tussen sluis 16 en 17 (Lozen) is 9 kilometer, langer dan
gebruikelijk. Vooral voor de paarden die vroeger de schepen moesten
trekken, was dit stuk dwars door bos en hei, heel lang.

262



Veel is er sedertdien aan het landschap langs dit kanaalstuk aan de
Nederlandse kant niet veranderd. Weliswaar komen er steeds meer
fabrieken bij sluis 16, maar het landschap is nog altijd ruig en woest. Hier en
daar moge een stukje grond door ontginning moeizaam op de wilde natuur
veroverd zijn, de streek heeft toch altijd nog het karakter van een ongerept
natuurgebied. Gelukkig maar!

Sinds de sluizen bij Maasbracht in de 70-er jaren zijn voltooid, komen er
niet veel schepen meer langs De Kempen. Het vrachtwagenverkeer is
weliswaar toegenomen doch er wordt hier nog maar weinig gestopt. Het is
rustiger geworden op deze "Dorpleinse buitenplaats", grensovergang "De
Kempen".

Kon grenspaal 168 maar eens vertellen of konden we nog eens buurten met
Louis of Marie van de Paol. Ik weet het zeker, deze Aa-kroniek zou dubbel
zo dik worden. s

Kon deze grenspaal (168) maar eens praten !
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Volgéende keer kunt U in het tweede deel het treffende verhaal: "En nu naar
de Kempen" lezen, een verhaal dat ik vond in oude Lingots van 1955,

Bronnen:

—_

. Lingots (personeelsblad van de Zinkfabriek), 1955.

2. L. Raemaekers, Boshoven namen en bijnamen.

3. J. Biezenaar, "de Kempen", drukte aan een grensstation, verschenen in
de rubriek Intermezzo, een wekelijkse bijlage van de Maas en Roerbode
(zaterdag 20 augustus 1960).

4. Mondelinge informatie van diverse personen, die ik bij deze dank zeg.

5. Informatie uit Bokarelo, het tijdschrift van de Geschied en Heemkundige

kring van Bocholt.

(wordt vervolgd)
Harrie Jaspers
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