SCHUTTERIJ SINT JOSEPH BUDEL-DORPLEIN 1927-1991

Er is mij al eens gevraagd om eens iets op papier te zetten van de gewezen
schutterij van Budel-Dorplein. Hier staat nog bijna niets van op papier. Zelfs
Winkelmolen zegt enkel dat er in Dorplein een schutterij bestaat. Het leek
me nu dan ook hoog tijd om hieraan. een artikel te wijden nu er nog enkele
mensen leven die hier wat over weten te vertellen. Archiefmateriaal van
voor het midden der 50-er jaren is er niet en.ook van de tijd daarna maar vrij
summier.

Hoe het begon tot aan de oorlog

In 1927 bleek er in Dorplein behoefte te bestaan aan een nieuwe culturele
ontwikkeling en muzikale impulsen. Dit-ondanks het feit dat er in Dorplein al
een harmonie, “Les Echo’s de Dorplein”, was. Zo vermelden de annalen
dat er op 17 maart een paar mannen in Budel-Dorplein stonden te praten
over bovengenoemde impulsen. Een van hen opperde het plan om een
schutterij op te richten. Hier bleek wel belangstelling voor te staan.

Eerste foto van de schutterij in 1927, genomen voor de kantine. Jammer genoeg is de foto beschadigd. Niet
alle namen van de schutters zijn bekend. V.I.n.r Bovenste rij: Harrie Hendriks, Tinus Peeters, Thieu Kuipers,
Ties Hendriks, Thieu Teelen (met vaandel). Midden: Gerard Lemmens, Giel Feijen, 3 onbekend, 4 en 5 zijn
niet zichtbaar, Amay Elias?, Teelen (met hoed), Pier Jorissen, Frans Verstappen, Louis Brouns

(commandant). Onder: onbekend, Toon Looijmans, onbekend, Pier Lemmens, =
Tinus Brugmans (koning), rector Meeuwisse, S.v. Helvert, Sus Raaymakers, Miel Kuipers, Lei Lemmens
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‘t Schieten alleen al was een. plesante bezigheid.en de dorst spoelden de
schutters weg met de nodige pottekes bier. En dan... je ging in de zomer
een keer of zes op stap naar de schuttersfeesten in ‘t Limburgse.

Reeds 14 dagen later, op zondag 2 april, was de oprichting een feit. Er werd
een Reglement opgesteld voor de Schutters dat 12 artikelen bevatte dat, zij
het natuurlijk met de nodige uitbreidingen, altijd van kracht is gebleven.
Officieel werd de schutterij opgericht op 18 oktober 1927, andere bronnen
spreken van 18 september. Waar deze datum op berust is me niet helemaal
duidelijk, maar hij wordt later, bij het 25-jarig bestaan, genoemd .in
krantenberichten. De Schutterij sloot zich aan bij de kantonnale Limburgse
schuttersbond Eendracht Maakt Macht uit Weert (EMM). Bij de oprichters
waren meester S. van Helvert, de gebroeders Lei en Piet Lemmens, Frans
Verstappen, Toon Looymans en Sus Rademakers. Als naam voor de
schutterij werd gekozen: “Sint Joseph Dorplein” naar de schutspatroon van
het toen nog rectoraat zijnde Dorplein. Het allereerste bestuur bestond uit:
Meester S.v. Helvert- voorzitter

Piet Lemmens - secretaris

Frans Verstappen - penningmeester (dit is hij 29 jaar geweest)

Sus Rademakers - kapitein

Louis Brouns - commissaris

Het “Kanton Weert” van 1 april 1927 deed onder de kop “Budel-Dorplein”
daar melding van met de tekst: “Tot voorzitter der opgerichte schutterij alhier
werd gekozen dhr. S. van Helvert, directeur der harmonie - Les Echos de
Dorplein-". Meester van Helvert was dus zowel voorzitter van de harmonie
als van de schutterij!

Reeds op zondag 7 april werden de eerste schoten vanaf het schuttersveld
aan de Peel afgevuurd.

Er werd begonnen met een drietal koperen trommen. Een tenue had men in
die tijd niet. Alleen een uniformpet en een sjerp om de schouder in de
vaderlandse driekleur en samengehouden deor afhangende witte franje.
Vooraan liep natuurlijk de vaandeldrager. Dit was-nog het oude vaandel, dat
er precies hetzelfde uitzag als later het nieuwe.

Op zondag 22 april 1927 was het vaandelfeest van het Schuttersgilde. Om
9.30 vertrokken de leden van het Schuttersgilde, voorafgegaan door “Les
Echos de Dorplein” met “omfloerst” vaandel ter kerke. Vé6r de H. Mis werd
het prachtige vaandel, voorstellende de beeltenis van de H. Joseph,
plechtig door rector Meuwese gewijd. De plechtige H. Mis werd opgedragen
door professor Ballings uit Hamont. Na de Mis stelde de stoet zich wederom
op om onder de tonen van de harmonie een rondwandeling te maken door
oud- en nieuw Dorplein. Daarna werd in hotel “St. Joseph” een tractatie
aangeboden. Na het lof trokken de schutters gezamenlijk naar de
schietboom bij de Peel om een onderlinge wedstrijd te houden.
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Het eerste schot werd afgevuurd door de Eerwaarde Rector Meuwese. Na
de schietpartij werd een vergadering gehouden, waarin werd besloten om 3
juni 1927 deel te nemen aan hun eerste bondsconcours te Altweert. Om
daar in de optocht een goed figuur te slaan werd besloten een drietal
trompetten aan te kopen. (Andere bronnen spreken van trommen of is het
beide?)

Uiteraard was het schuttersiokaal van de vereniging gevestigd in de cantine
in Dorplein, in een lokaaltje boven de bakkerij. Daar had namelijk iedere
vereniging van Dorplein haar thuis. Niet beter te weten, heeft het schiet-
terrein altijd aan de Peel gelegen, waar ook de kantonnale- en bondscon-
coursen zouden gehouden worden.

Nog een foto van de schutterij van vddr de bor/og.
Rechts herkennen we commandant Louis Brouns

In auguétus 1927, waarschijnlijk 15 augustus, vond het eerste konings-
schieten plaats. Het “Kanton Weert” van 19 augustus 1927 vermeldt hier-
over: “Vogelschieten. Maandag werd door onze onlangs opgerichte
schutterij St. Joseph voor de eerste maal het vogelschieten gehouden. Het
gelukte den heer M. Brugmans in de 5e serie den vogel te doen tuimelen,
zoodat deze schutter voor de eerste maal koning van het gezelschap werd
uitgeroepen”.

In 1928, één jaar na oprichting werd schutterij St. Joseph uitgenodigd om

het 57e bondsconcours te organiseren, dat op zondag 19 augustus gehou-

den zou worden.

Begin augustus 1928 verscheen daartoe de volgende bekendmaking:
“Groot Schuttersconcours en Muziekfeest op zondag 19 augustus. -
Deelname 10 schutterijen- om 2 uur aanvang.

Vooraf een optocht van de deelnemende verenigingen met muzikale mede-

werking van:

Harmonie: “Les echos de Dorplein”

Harmonie: “Eendracht maakt macht” Budel

Harmonie: “Ons genoegen” Hamont
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De Kon. Harmonie: “St. Cecilia” Hamont

Fanfare: “St. Cecilia” Maarheeze _

Fanfare: “St. Achel” Achel (zo stond het in de Lingot, hier natuurlijk bedoeld
fanfare “Kempenboei”)

De tijd na de Tweede Wereldoorlog

Van voor de oorlog is er verder weinig over de schutterij bekend, omdat er
niemand meer van de oude garde leeft en de papieren van de schutterij
verloren zijn gegaan. In de oorlog zullen er ook wel, zoals overal elders
geen aktiviteiten hebben plaats gevonden. De geweren moesten aan de
bezettende macht worden ingeleverd. Of dit ook daadwerkelijk is gebeurd of
dat ze zijn verstopt is niet bekend. In ieder geval moest men bij de herstart
na de oorlog weer geweren kopen.

Op 18 oktober 1952 vond er een herdenking van het 25-Jar|g bestaan der
Schutterij plaats. Het was tevens een ere-avond voor de zilveren jubilaris-
sen de heren P. Lemmens, M. Brugmans, Fr. Verstappen, L. Lemmens en
A. Looymans.

De voorzitter Bernard Mous overhandlgde de jubilerenden een welverdien-
de herinneringsmedaille. “Hierna verenigden zich allen aan een welvoor-
ziene koffietafel, waarna een gevarieerd programma door “De losse flod-
ders” werd uitgevoerd. Eveneens had de uitreiking plaats van de wissel-
beker, welke door de heer A. Frenken werd behaald.”

Voor de huldiging werd een welkomstlied, speciaal hiervoor gemaakt, ge-
' zongen; wijze “jamborée™

In negentien twee en zeven

Ging Dorplein wat beleven

Daar kwam een Schutterij in Dorplein bij
Een groepje stoere mannen

Die hadden reuze plannen §
En de kogels gierden over peel en hei

Refrein:

Schutterij Schutterif
Schutterif Schutterif
SCHUTTERIJ

Onze jubilarissen openden de rij

De jaren zijn gekomen

De jaren zijn gegaan

Maar de schut staat nog steeds bovenaan
Zij winnen vele prijzen
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En maakten mooie reizen
En vochten voor de prijzen zij aan zij enz.

Zondag 19 october werd het feest voortgezet met een druk bezochte
receptie, waarbij ook burgemeester Remmen, de directie van de Zinkfabriek
en rector Thijssen acte de présence gaven. Harmonie “Les Echos de
Dorplein” bracht een muzikale hulde aan het zilveren gezelschap.

In juni-1953 vond een jubileum schuttersfeest plaats in Dorplein waaraan 23
schutterijen deelnamen.

L =3
"'h.-"_'r*._

Tinus Frenken, stamvader van de schuttersfamilie Frenken in Dorplein.
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In 1949 waren Tinus Frenken en zijn zoon Toon Frenken zich komen aan-
sluiten bij de Schut. Ze waren afkomstig van Ospeldijk bij de Moost aan de
Grote Peel. Ze hadden daar gewerkt bij de turfwinning in de Peel. De familie
is altijd nauw verbonden geweest met de Schut en heeft de schutterij van
Dorplein op sleeptouw genomen. In 1965 waren er liefst 30 familieleden bij
de schutterij. Zelfs broers van Tinus Frenken, Hein en Frits, uit respectie-
veliik Someren en Ospel waren in Dorplein bij de schutterij. Praktisch iedere
zondag kwamen ze met het brommertje naar Dorplein om mee te doen aan
de activiteiten van de Schut. Rond 1950 betrok men een eigen schutters-
lokaal nabij het schietterrein. Voor de vergaderingen en feesten bleef men
echter voorlopig aangewezen op het lokaal in de cantine. De keet van de
schutterij was gelegen op het oude voetbalterrein, achter het “Prisonneke”
aan de Antoon Stevenslaan. Het was dan ook voordien het kleedlokaal van
de voetbalclub geweest. Hier vlak bij de Peel stonden ook de schutsbomen
opgesteld. Het schutsterrein en het schutterslokaal zijn hier gebleven tot de
opheffing van de vereniging.

De schutterij in 1956 in hun eerste tenue. V.l.n.r.: Harrie (Jaap) Gommers (tambourmaitre), de
vaandeldrager?, Pier Horyon, Sjeng van Grimbergen (koning), Tinus Frenken, Toon Frenken, onbekend,
Sjeng Rijks, Spee, Jantje (uit Weert), Wiel Horyon, Leike Nouwen (Budel), Jan Roost (commandant).

Op 11 augustus 1954 werden door de hr. J. Hermans, voorzitter van de
Kantonnale Bond “Eendracht Maakt Macht” aan de leden van de schutterij
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de nieuwe, eigenlijk eerste volledige, uniformen aangereikt. In de Lingot
wordt de datum van 11 augustus 1953 genoemd en deze lijkt mij waar-
schijnlijker. Ere-leden en begunstigers hadden het uniformenfonds krachtig
gesteund. In originele kleding en met oorspronkelijke muziek trad die avond
op het Ambonees Gezelschap “USAHA-SBU” (een dansgroep van 52 per-
sonen).

Rector Thijssen wijdt het nieuwe vaandel van de schutterij op 5 mei 1957. .

Op de jaarvergadering in 1955 werd het 25-jarig jubileum gevierd van
Antoon Weegels als buksmeester.

In 1957 is ook het vaandel van de schutterij vernieuwd. Het werd een kopie
van het oude vaandel. Op doek geschilderd door Dorus Rooymans van de
zinkfabriek. Het werd op het schutsterrein door rector W. Thijssen op 5 mei
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1957 ingezegend. Het oude doek is toen in een koker (buis) gedaan, doch
is helaas verloren gegaan.

Het geweer waarmee men op concours ging, woog zo’n 14 kilo en Toon
Frenken nam het dikwijls op zijn fiets mee op concoursen. Hij was ook lan-
ge jaren de buksmeester en samen met zijn vader, Tinus Frenken, maakte
hij de loden kogels en de stopjes voor op de schutsboom. De vereniging
had 4 geweren.

Zoals genoemd was meester S. van Helvert de eerste voorzitter opgevolgd
door Sus Rademakers, Piet Lemmens? en daarna Bernard Mous. In 1955
werd Toon Frenken voorzitter van de schutterij en zou dat blijven tot 1986,
onderbroken door een jaar, 1958, toen hij in Laar woonde en het voorzitter-
schap werd uitgeoefend door Pier Horyon. In 1986 werd Rita Frenken-
Bouwman de volgende en tevens laatste voorzitter van de schutterij.
Uiteraard had men in Dorplein ook een ere-voorzitter, Frans Dor, die natuur-
liik voor de nodige “zinksubsidie” moest zorgen. Zo kreeg de schutterij in
haar topjaren, in 1960 bijvoorbeeld, f 1600,- subsidie van de zinkfabriek.
Frans Dor was ook degene die het-zwaard dat de commandant droeg aan
de schutterij heeft geschonken.

In 1952 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. Hier de overbrenging van het H. Sacrament
van de fabriekskapel naar de nieuwe kerk. Thieu van Helmond draagt het vaande! van de schutterij..

In 1952 werd de nieuwe kerk in Dorplein geopend. Uiteraard trok ook de
schutterij mee in de optocht naar de nieuwe kerk. Voor het Sint Jozefbeeld
in de kerk, wat een initiatief was van de schutterij, werd als bijdrage ruim
500 gulden geschonken.
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Op 17 en 18 januari 1953 werd een fancyfair georganiseerd. Van de netto
opbrengst gingen de ouden van dagen en invaliden van Dorplein een dagje
uit naar Zuid-Limburg. Verder werd dat jaar 100 guiden geschonken aan ‘t
Nationaal Rampenfonds, opgericht voor de overstroming in Zeeland.

Op 17-4-1954 werd een nieuwe vuurbuks aangeschaft, kostprijs f 900,-,
van de firma Dumoulin te Luik.

Als tromleraar voor het tambourscorps, opgericht op 1-6-1962 fungeerde
jarenlang Crisje Claessens en zoon Henk uit Weert, later opgevolgd door
o0.a. Christ de Koning en Jan Ariaens.

Schutterij St. Jozef Dorplein met onder andere de tambours John Weegels, Jan Ariaens,
Jan Feijen en Van Winkel.

In de 50er en 60-er jaren schoot men met 3 zestallen, soms met twee. Alie
5 jaren was er een bondsconcours op het terrein voor de Peel. Ook deed
men mee aan alle andere bondsconcoursen in de regio, de jaarlijkse Sint
Corneliusbeker in Gastel en natuurlijk aan het jaarlijks hoogtepunt “D’n
Auwe Limburger”. In Leveroy haalden ze op de Oude Limburger de 7de
prijs en in-Niel bij As de 9de. Naar veel van die concoursen ging men met
de fiets naar toe.
Om de 5 jaar werd door iedere vereniging die aangesloten was bij E.M.M.
een bondconcours georganiseerd en om de 13 jaar een dekenaal feest.
leder jaar werd er ook een jaarfeest gehouden. In optocht ging men dan
naar de H. Mis, die werd opgedragen voor de leden en overleden leden
van de vereniging. Na de Mis trok men naar het kerkhof om de overleden
leden te herdenken.
Als een van de leden was overleden, was bij de kerkelijke dienst ook de
schutterij present met rouwvlag, zoals in 1962, toen koning Maan Metten
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was overleden.

Ook vond er ieder jaar het donateurschieten plaats. En verder trok men
mee in processies, zoals vroeger in de jaarlijkse Sacramentsprocessie.
Pastoor Thijssen was uiteraard geestelijk adviseur.

Het verschieten van de Sint Corneliusbeker op Gastel met drie schutters van Sint Jozef.
V.l.n.r.: Harrie (Jaap) Gommers, Piet Jansen en aan schot Tinus Frenken

In 1965 werd met behulp van een financiéle bijdrage van de zinkfabriek het
schutterslokaal grondig verbouwd, zodat men er ook kon vergaderen en
dorst lessen. De inventaris werd geschonken door brouwerij “De Hoop” uit
Budel, waarvan men dan natuurlijk de drank moest betrekken.

Rond 1965 was de schutterij op haar hoogtepunt, althans wat ledenaantal
betreft. Doch zoals alle verenigingen kende men de nodige up en downs.
Eind 60-er jaren werd de vereniging zelfs bedreigd met ontbinding wegens
leden tekort. Maar enkele enthousiaste schuttersvrienden, zoals voorzitter
Toon Frenken, Bert van Goor en Jaap Gommers zetten zich zodanig in voor
de vereniging dat de tegenslagen werden overwonnen en er weer een
bloeiperiode kwam.

In al die jaren heeft de schutterij zo’n 4 paar tenue’s gehad:

1. Dit waren eigenlijk geen tenues, maar enkel een rood-wit-blauwe sjerp
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met zwart-witte pet.
2. Het groene marine model met speciale hoed. Deze tenues werden ge-
 maakt door een kleermaker uit Tilburg. Een van deze eerste uniformen
heeft jarenlang gehangen in het ‘Schutterijmuseum in Hoensbroek, dat
later is overgebracht naar Stramproy. Enkele jaren geleden is dit muse-
~ um gesloten.
3. Het groene marine tenue met bijbehorende petten, gemaakt door kleer-
maker Wijnen. Dit kwam-er in september. 1964.
4. Hierna kwam het volgende groene marine-model, gemaakt door kleer-
maker Smeets uit Budel.
5. Het laatste marineachtige blauwe tenue werd gemaakt door kieermaker
Belién uit Hamont.

Toon Frenken van 1955-1986 voorzitter van Sint Jozef.

De tamboermaitre was jarenlang Sjefke Stoliman, later opgevolgd door
Jaap de Gommer (Harrie Gommers). Als Sjefke Stollman bij een optocht
zijn piek naar rechts hield, betekende dit dat ze voorbij een café kwamen
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waar hij nog schuld had!

Het jaarlijkse koningsschieten vond altijd plaats op Maria Hemelvaart, 15
augustus. Toen dit bij ons niet meer als zondag werd gevierd verplaatste
men het koningsschieten naar 2de paasdag. Dit koningsschieten, evenals
het donateur schieten en andere activiteiten van de schutterij, waarbij
geschoten werd, vond plaats op het schietterrein nabij de Peel. De lange
Feijen kon bijna niet onder de buks en speciaal voor hem werd een gat
gegraven zodat hij er goed onder kon. Tijdens deze wedstrijden werd dan in
de keet, het schutterslokaal, door Pier Horyon en zijn vrouw snuik (snoep-
goed) verkocht. Pier had ook een juke-box in de keet staan, die goed op-
bracht voor de schutterij.

Op de concoursen vioeide er natuurlijk ook het nodige schuttersbier en was
het moeilijk huiswaarts te keren per fiets. Bij één zo’n tocht kwam een
schutter in de sloot terecht. Hij wilde zich via de pikkeldraad recht trekken,
doch schrok enorm omdat er stroom op de draad stond. De heftige bewe-
ging lokte bij Jaap de Gommer de opmerking uit “verrekt now biet ie och
nog”. Pas tegen de morgen kwam de schutter in Dorplein aan.

In 1973 had men niet genoeg tambours. Geen nood deze werden voor 1
jaar aangevuld met tambours van de opgeheven vereniging in Schoot.

In 1975 heeft men een nieuwe piek en trommels gekocht voor het trommel-
corps. De tambours werden opgeleid door Jan Ariaens.

In 1977 vond het 50-jarig bestaan plaats. Er werd liefst 3 dagen feest ge-
vierd. De feesttent werd gezet langs de ViVo-winkel aan de Stationsstraat.
- In de tent speelde 3 dagen het orkest Jerry Calando.

Vrijdag 29 april was er een receptie, met daarna bal. Op deze receptie
werden Toon Frenken, Bert van Goor en Jaap Gommers gehuldigd door de
heer Van Hoef namens de federatie. Dit vanwege hun 25-jarig lidmaat-
schap. Ook het oudste lid, de toen 87-jarige Graad Feijen, die lid werd op
65-jarige leeftijd, werd tijdens het feest een medaille overhandigd door
burgemeester Boudrie en door de vereniging in de bloemetjes gezet.
Zaterdag 30 april was er een spellenmiddag voor de kinderen van Dorplein
en ‘s avonds een bal. Zondag 1 mei was er een tienerbal met discotheek
Beijk met ‘s avonds wederom bal.

Omdat het feest zo goed geslaagd was, volgde er op zaterdag 21 mei een
feest voor de helpers in zaal Apollo in Hamont.

In het midden van de 70-er jaren vormde het kienen, zoals voor alle vereni-
gingen een goede bron van inkomsten.

Sinds de invoering van het carnaval in Dorplein, trok men ook ieder jaar
mee met de optocht op zondag en werd steeds de prins thuis afgehaald.

In 1986 werden tijdens een bondsschuttersfeest in Dorplein Frits Frenken,
Tonnie Frenken, Piet Broers, Piet Gommers en Harrie Moonemans gehul-
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digd vanwege hun 25-jarig lidmaatschap.

V.l.n.r. boven: Sjeng Rijks met geweer, Frits Frenken, Gommer Gommers, Christje Claessen, Graad Feifen,
Gerrit van Deursen, Thieu van Helmond, Driek van Deursen, Pier Kennis, Harrie Jansen, Harrie
Moonemans, Henk Claessens, Gerard van Veldhoven, Jan van Deursen en Toon Stevens (met vaandel).
Midden: Toon Put, Toon Frenken, geestelijk adviseur pastoor Thijssen, erelid Frans Dor, Pier Horyon, Tinus
Frenken. Onder de tambours: Broer Lavoo, Mat Roost, Toon Frenken, Henriétte Frenken, Annie Stevens,
Willemien Frenken, Mart Frenken, Peter de Pijper, Albert Vonken. Foto genomen in 1965 aan het

schutsterrein bij de Peel

In 1986 werd zoals gezegd Rita Frenken-Bouwman de nieuwe en tevens
laatste voorzitter van de schutterij. In 1984 was op haar initiatief een
majorettecorps opgericht, dat in de optochten de schutters voorafging.

In 1988 vond het laatste dekenaal schuttersfeest plaats en in 1989 werd de
nieuwe pastoor ingehaald. )

Het pas opgerichte majorettecorps was geen lang leven beschoren. In 1987
ging het weer ter ziele, voornamelijk vanwege het feit dat er voor de meisjes
tussen 12 en 16 jaar geen toiletgelegenheid was bij of in de keet van de
schutterij. |
Het ontbreken van een geschikt clublokaal zou uiteindelijk de oorzaak wor-
den van de teloorgang van de schutterij. Alnoewel in 1991 de schutterij nog
uit 52 leden (actief en inactief) bestond, zij het weinig leden uit Dorplein zelf,
was de accomodatie, mede door de bekende januaristorm van 1990,
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zo “krakkemikkerig” geworden dat het voortbestaan van de schutterij hier-
door ernstig gevaar liep. Reeds vele malen was bij de gemeente aan de
deur geklopt om een nieuw clubgebouw. Steeds werden er beloftes ge-
daan, die echter nooit werden nagekomen.

‘Schutterij St. Joseph in Dorplein s krakkemikkig clubhlis bew
., Wie bij ons hoge nood heeft,
kan alleen in de bosjes terecht”

Krantebericht in E.D. van 30-3-1991.

In Budel kreeg men het trouwens wel klaar om een nieuw schutterslokaal te
verwezenlijken! In maart 1991 was de situatie onhoudbaar geworden. Via
de krant vond een laatste oproep plaats dat het zo niet verder ging. Dat
jaar,- 1991, werd nog normaal koning geschoten en deelgenomen aan alle
concoursen. Einde 1991 besloot men tijdens een algemene vergadering de
“Schutterij St. Joseph Dorplein” voorlopig op te heffen. Het kassaldo werd
overgedragen aan stichting “De Klimroos”. Het gildezilver werd ingeleverd
bij de gemeente. De twee nog in gebruik zijnde geweren werden overge-
dragen aan de Schut van Budel. De trommels en andere attributen gingen
naar harmonie “Les Echos de Dorplein”. Zo kwam er een einde schutterij

Schutterij St. Jozef in 1968 of 1970 V.I.n.r. boven: Sjaak Moonemens, Ad Broers, Johan Roost, Jo van
Heugten, Willie Bergs, Wout van Seggelen. Tweede rij: Toon Frenken, Mart Frenken, Jan Velter, Harrie

Moonemans, Gerrit van Heugten (met trom). Zittend: Peter Saes, pastoor Thijssen, Bert van Goor, Toon Sint Joseph. Of ze nog ooit heropgericht zal worden, zal de toekomst
Frenken, Jaap de Gommer; Graad Feijen, Wiet van Distel. Hurkend: Tino Linders, Ronald van Helmond, moeten uitwijzen. Gezien het feit dat bijna alle schutterijen een teruglopend
Johan van Seggelen, Andy Hogendorp, Hennie Moonemans, Jeannie Moonemans, Ankie van Distel en leden aantél hebben, zal dat n 0g wel even duren

Peter Gommers. ’ ' j

De schut in 1987/1988. V.I.n.r. op de grond zittend: Barry Moonemans, Edgard Brouns, Ronny Frenken.
Zittend: Juul Brouns, Ad Broers, Harrie Moonemans, Peter Brouns, Jos Achten, Sonny van Deurzen.
Staande: Ludo Put, Frits Frenken, Ad van Moorsel, Michael Hendriks, pastoor Thijssen, Jean Belién, Thieu
Vrijssen, Hennie Moonemans, Jan Velter, Jenny Hogendorp. Majoretten: Nancy Frenken, Bianca Brouns,

Fredie Hogendorp en Bianca Kums. 170

De Majorettegroep in 1987 met o.a.: Sandra Frenken, Kitty Velter, Nancy Frenken, Marion Rutten, Bianca
Brouns, Bianca Kums en Nancy Feijen. Rechts commandant Thieu Vrijssen. in het midden met vaandel
Toon Frenken
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In 1992 bij het 100-jarig bestaan van de Zinkfabriek had men een gedeelte
van het schuttersterrein nodig voor parkeerplaatsen e.d. Toen is ook het
schutterslokaal afgebroken. Enkele jaren geleden is de grond door de
zinkfabriek verkocht. Niets duidt er nu nog op dat hier 65 jaar lang door de
schutterij Sint Joseph werd geschoten op de “stopkes” en er vertier was in
het schuttersiokaal.

Het schutterslokaal van St. Jozef aan de Peel, afgebroken in 1992,

Cantine Dorplein

De koningen en het koningszilver

Onderstaand geef ik een aantal koningen, die ik uit de archief, zilver e.d.
van de schutterij heb kunnen achterhalen. De lijst is zeker niet compleet.
Doch als het nu niet wordt opgeschreven zal het in de toekomst alleen maar
moeilijker worden om ze te achterhalen.

1927 Tinus Brugmans
1928 H. Scheepers .
1929 H. Rademakers
1930 G. Elias

1952 Harrie (Jaap) Gommers

1953 Pier Horyon

1956 Sjeng van Grimbergen

1958 Pier Horyon

1959 Sjang Rijks -

1960 Toon Stevens

1961 Maan Metten

1962 Bert van Goor.

In dat jaar werd Pierre Kums koning van de tambours. Dit koningssschap
werd voor 1 keer apart verschoten.
1963 Henk Claessens

1964 Fons Bekelaar -

1966 Driek van Deursen

1967 Frits Frenken

1968 of 1970 Bert van Goor

1969 Jan van de Berg

1971 Piet Broers

1972 Piet Broers

1975 Harrie (Jaap) Gommers

1976 Gerrit van Heugten

1977 Tino Linders

1978 Jo van Heugten

1979 Jo van Heugten v
1980 Janet Frenken-van Galen (eerste koningin)
1981 Con Cremers

1982 Wielie Bergs

1983 Johan Holmer
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1984 Sjef van Oirschot Bronnen:

1. P. Hermans / M. Nies, Schutterswezen in het kanton Weert, 1986.
Uitgegeven bij de gelijknamige’tentoonsteiling in de Tiendschuur in
Weert.

2. Diverse Lingots, personeelsblad van de Zinkfabriek.

3. Mondelinge informatie van diverse personen, die ik hiervoor hartelijk
dank zeg. *

Harrie Jaspers

Op concours in 1984. V.L.n.r.: Frits Frenken, Sjef van Oirschot (koning), Toon Frenken en
vaandeldrager Heijnen.

1985 Tonnie Frenken

1986 Godelief Vrijssen-Didden (koningin)
1987 Jaon Belién

1988 Sandra Frenken (koningin)

1989 Frits Frenken

1990 Ludo Put

1991 277

Boven de Cantine - Hotel St Joseph westzijde

De koningsvogel is een prachtige gestileerde zilveren vogel, zonder zilver-
meesterteken. Zou hij misschien op de zinkfabriek gemaakt zijn? Aan de
twee zijden is nog juist te lezen:

A. Schutterij St. Jozef B. Schutterij St. Jozef Dorplein

Dorplein 1927 Opgericht 19 2/4 27
Bron:

Harrie Jaspers. “ Schutterij Sint Joseph Budel — Dorplein
in: Aa-kroniek (uitgave van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’)
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